
Het Amersfoorts en het Eindhovens Kamerkoor brengen gezamenlijk een 
hommage aan de in 2015 overleden componist/dirigent Andries Clement. 
Clement heeft in het verleden beide koren onder zijn hoede gehad. Nu 
staan ze weer onder leiding van dezelfde dirigent: Rienk Bakker. Hoog tijd 
om de handen ineen te slaan. Op het programma staan niet alleen werken 
van Clement zelf, maar ook van componisten waar hij veel van hield, zoals 
Schütz en Bach. In deze concerten overbruggen de koren de grote rivieren 
en vinden elkaar in dubbelkorige muziek. 

programma 
Meine Seele erhebt den Herren - Schütz 

Komm, Jesu, komm - Bach 

Fest- und Gedenksprüche - Brahms 

Der letzte Sommer hat kein Ende - Manneke 

For God to God  - Clement 

en diverse madrigalen van Clement 


