Het Amersfoorts Kamerkoor bestaat 50 jaar! Ter ere hiervan geven
wij een feestelijk jubileumconcert met een bijzonder programma-

Het muzikale schertsstuk Festino uit 1608 van Adriano Banchieri
bestaat uit 20 populaire dansen, maskerades, spelen en madrigalen:
De hele Commedia dell' Arte, met alle haar zo kenmerkende satire,

ironie, melancholie en Kkarikaturen, komt tot leven: Er komt zelfs

een Katten- en hondenkoor in voor! Een verteller en een
maskerspeler voeren je mee langs alle liederen, en het koor wordt

begeleid door cello en klavecimbel

Het concert maakt hierna een sprong in de tijd- We pakken uit met
het weinig uitgevoerde Aesop’s Fables van de in de 1955 geboren
Engelse componist Bob Chilcott: Het zijn verfijnde muzikale
juweeltjes, met een verrassende begeleiding op de vleugel-

Hierna zingen we het betoverende Stars van de Letse componist
Eriks ESenvalds (geb- 1977)- Zang harmonieert met de natuurlijke
resonantie van ‘zingende’ met water gevulde glazen- Samen

weerspiegelen ze een hemel vol sterren-

Onze afsluiter, het in 2079 door Joost Kleppe gecomponeerde
Caminante, no hay camino, is een ritmisch opzwepend Spaans
pelgrimslied met slagwerk- Hiermee is het feest compleet!

Wij zien je graag op 30 oktober- Na afloop van het concert kun je

met ons het glas heffen op de afgelopen én de komende SO jaar!




